
 
 
 
 
  
 
 
NIEUWSBRIEF - 2025 - WEEK 46 
 

Bij de Avondmaalsviering aanstaande zondag 

 
 

Het brood dat ons voor ogen staat 
en zich geduldig breken laat, 
is uw gedaante, lieve Heer, 

Gij daalt als manna in ons neer. 
 

De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 

het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 

 
Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 

Gijzelf zijt onze overvloed. 
 

NLB 389, couplet 1, 2 en 4. 
 

 

Bezinning en Ontmoeting 
De op 27 november geplande lezing ‘750 jaar Zuidwolde; Hoe 
ging het met de kerken?’ kan vanwege persoonlijke 
omstandigheden van de spreker helaas niet doorgaan. 
Degenen die zich hadden opgegeven hebben daarover bericht 
gekregen. We wensen Henk van Goor en zijn vrouw veel 
sterkte toe. 
Wat wel doorgaat: 
Zondag 16 november: Deel je tafel. 
Donderdag 20 november: Creatieve ochtend duurzaamheid. 
Zondag 23 november: Musical Ruth, van graf tot wieg. 
Woensdag 26 november: Pannenkoekenrestaurant. 
Nadere informatie vind je in het boekje. Je bent van harte 
welkom! 
 
Jaap Thijs 
 

Agenda 
Vrijdag 14 november – 18.00 uur – 
Walking Dinner (start in “Het Anker”) 
Vrijdag 14 november – 19.00 uur – 
Heilig Avondmaalsviering in het 
Tonckenshuys 
Zondag 16 november – 12.30 uur – 
Deel je tafel 
Zondag 16 november – 13.30, 15.00 
en 16.30 uur – Huiskamerconcert bij 
Nettie van den Berg 
Woensdag 19 november – 20.00 uur – 
Gespreksavond over Israël en Palestina 
Donderdag 20 november – 10.00 uur 
– Creatieve ochtend duurzaamheid 
Donderdag 20 november – 
Vergadering voor vrijwilligers 
weeksluiting Tonckenshuys 
Zondag 23 november – 19.00 uur – 
Musical Ruth, van graf tot wieg 
Elke vrijdag – 10.00 uur – Stamtafel 
 

Collecten 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Kerk 
3e collecte: Beheer van de kerkelijke 
gebouwen 
 

 

Liturgie 
16 november 2025 – ds. Fini van Zoelen 
uit Hoogeveen 
Organist: Yvonne Schalk 

 
 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/9e457faa-9cba-4b9a-9add-ddd9bcb00b11
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/9e457faa-9cba-4b9a-9add-ddd9bcb00b11
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6


 

 

Musical Ruth, van graf tot wieg  
Het verhaal over Ruth is een prachtige 
vertelling. Maar welke thema’s en vragen 
spelen onder de oppervlakte een rol? Het 
verhaal neemt ons mee naar een tijd van 
crisis.  
 
Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal? Is 
het Elimelech, of Noomi, of Ruth? Klopt 
de titel wel? Het is toch: van de wieg tot 
het graf? 

 
Wees welkom en kom kijken en luisteren naar de musical Ruth! 
 
Zondag 23 november 2025, aanvang: 19.00 uur. 
 

 

Kerstmarkt 
Hebt u in uw agenda al genoteerd dat u 13 december vanaf 
10.00 uur op de Kerstmarkt van onze Ontmoetingskerk 
verwacht wordt?  
De appelmoes, peertjes en jams zitten in de potjes en deze 
week is de advocaat gemaakt! 
Aanstaande donderdag 20 en vrijdag 21 november kunt u 
tussen 19.00 en 20.00 uur uw artikelen inbrengen, zoals in de 
flyer vermeld stond. We gaan daar dan weer mooie prijsjes 
en prijspakketten van maken. 
We zien u graag! 
 
De Kerstmarktcie: Gerry, Harjo, Herma, Karoliene, Koen, 
Leonie en Peter 
 

 

19 november: gespreksavond over Israël en 
Palestina 
Enkele weken geleden schreef de nieuwe scriba van de 
Protestantse kerk in Nederland, ds. Kees van Ekris, een open 
brief aan gemeenteleden van de PKN, waarin hij schrijft hoe 
de situatie in het Midden-Oosten hem verscheurt. Hij roept 
op om als kerk en als lokale gemeenten het gesprek te 
zoeken, ook en juist als we er verschillend over denken. Niet 
om elkaar te overtuigen, maar om te proberen elkaar te 
begrijpen en te verstaan. “We moeten elkaar ontmoeten, het 
perspectief van de ander proberen te begrijpen, leren 
luisteren, zoeken naar de taal van God voor vandaag”, schrijft 
hij. 
 
(Vervolg op de volgende bladzijde.) 

 

Liederen en schriftlezing  
Aanvangslied: Ps. 65: 1 en 2 
Na groet, bemoediging en 
toenaderingsgebed: Ps. 65: 5 
Zingen: NLB 273 
Schriftlezing: Exodus 3: 1-14 
Zingen: NLB 158b   
Schriftlezing: Lucas 20: 27-38  
Zingen: NLB 339a 
Verkondiging 
Zingen: NLB 512 
Dienst van de tafel 
Gezongen acclamatie: NLB 367e 
Inzameling van de gaven 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
volgens de gebruikelijke orde van 
dienst 
Slotlied: NLB 103c 
Zegen 
 

Kosters 
Gedurende de komende week zijn Alex 
en Stijnie Scheper de dienstdoende 
kosters. Zij zijn dan bereikbaar onder 
telefoonnummer: 
 06 24 92 38 44.  
 

Telefoonnummers 
Predikant 
ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 
Kerkelijk werker 
Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 
Scriba 
Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 
 

Kopij nieuwsbrief 
U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 
sturen naar: 
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  
 

Nieuwsbrief lezen 
De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 
lezen op onze website:  
https://www.deontmoetingskerk.nl/nie
uwsbrief 
 
Voor meer informatie zie de website: 
www.deontmoetingskerk.nl  
 
Facebook 

mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
http://www.deontmoetingskerk.nl/


 

 

(Vervolg.) 

Op Israëlzondag 
legden we een 
intekenlijst in de 
ontmoetingsruim- 
te, om te vragen 
wie in een 
dergelijke avond 
geïnteresseerd zou 

zijn. Inmiddels hebben 15 gemeenteleden zich daarop 
ingeschreven. Daarom organiseren we vanuit de kerkenraad 
een gespreksavond over Israël en Palestina op woensdag 19 
november, om 20.00 uur. Ds. Betty Gras en Els Deenen zullen 
de avond voorbereiden en leiden. Ook mensen die zich (nog) 
niet hebben aangemeld zijn van harte welkom. 
 
De brief van Kees van Ekris is na te lezen onder de volgende 
link: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-scriba-
oorlog-israel-gaza/ 
 
Els Deenen 
 

 

Huiskamerconcert bij Nettie van den Berg 

Op zondag 16 
november klinkt er 
muziek in de 
huiskamer van 
Nettie van den Berg, 
aan het 
Boterbloempad 10. 
Het ‘Huiskamer- 
ensemble’ speelt om 
13.30, 15.00 en 

16.30 uur een gevarieerd programma met barokmuziek van 
o.a. G. Ph. Telemann, en een enkel eigentijds stuk. Marijke 
Veld en Els Deenen spelen op de blokfluit, Evert Jan 
Willemsen speelt cello, en Wouter van Rijn speelt op het 
mooie klavecimbel dat ooit speciaal gebouwd is voor Jan van 
den Berg. 
 
Iedereen is van harte welkom!  
 
Els Deenen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/brief-scriba-oorlog-israel-gaza/
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Boekje voor later 
Vanuit het pastoraat 
hebben we een 
boekje samengesteld 
met diverse 
inspiratievragen om 
verdiepende 

gesprekken te voeren, met uw naasten of met iemand vanuit 
het pastoraat. Of dat u aan de hand van dit boekje zelf gaat 
schrijven.  
 
Het doel is om uw naasten iets persoonlijks mee te geven als 
u zich voorstelt hoe later eens uw afscheid zal zijn. Daarom 
de naam: Boekje voor Later. 
 
U kunt het vinden in de folderstandaard in de Schakel, of 
aanvragen via een van de leden van de Pastorale Raad. 
 
Roelie Stevens 
 

 
 
 

 


